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Schrijfwedstrijd LiteraTuren - 5de/6de leerjaar BaO                              
Opdracht voor de leerlingen 

 

 

Het geheim van nummer 106 
 

Het oude huis aan de overkant van onze school staat al jaren leeg. Het nummer 
honderd en zes op de brievenbus kan je bijna niet meer lezen. De tuin staat vol 

met stekelige struiken en er zit een roestig, oud slot op het tuinhekje. Best stom, 
want je kan er ook gewoon overheen klimmen. Maar dat durft niemand. De 

mevrouw van het winkeltje naast de school zegt dat het ’s nachts spookt in 
nummer honderd en zes. De meester zegt dat er lang geleden iets heel ergs 

gebeurd is. Maar wat precies, dat weet hij niet…  
 

Het is half vier en …………. loopt naar huis. Opeens klinkt er een stem. 
‘Psssst!’  

De stem komt uit de tuin van nummer 106! 
 
 
 
 
 

Nu is het aan jou!  

Hoe gaat dit verhaal verder?  
Wordt het erg spannend? 

Wordt het geheimzinnig? 

 
 

 
 

 
 

Het eerste wat je moet doen, is een naam kiezen om in te vullen op de puntjes 
hierboven. Misschien heb je zelf al een naam bedacht. Vul maar in! 

 
Nog even zoeken? Om je te helpen, kan je op de volgende pagina uit de foto’s 

iemand kiezen. Die wordt jouw ‘personage’! 
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Wie loopt in jouw verhaal langs nummer 106?  
Kies 1 foto en geef de jongen/ het meisje een naam… 
 

 
 
__________________                ____________________                               ____________________      
 

 
 
  ____________________             ___________________                     ______________________ 

 

 
Heb je een foto gekozen en een naam bedacht? Prima! Die loopt dus langs het huis. 
Volgende vraag: Wie zegt ‘Psssst’? 

 
Misschien heb je zelf al een idee. Begin dan maar te schrijven! 

Nog wat hulp nodig? Kies op de volgende bladzijde iemand uit, die ‘Pssst!’ zegt. 
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Een leerling uit dezelfde klas, die over het hekje is gekropen 

 
 
 
 
 
                       Een vreemde mevrouw, die in de deuropening van nummer 106 staat 
 
 
 
 
 
                       Iemand die in de tuin achter de struiken zit en zwaait. Maar wie?  
                       (Je ziet alleen de hand) 
 
 
 
 
                      Een meneer die het oude hekje schildert. (Het slot is er af) 
 
 
 
 
 
 
                      Een meisje met vier verhuisdozen 
 
 
 
 
 
                       Er is niemand te zien, dus jouw personage klimt over het hekje om te gaan kijken 
 
 
 
 

 
 

Kan je niet kiezen?  
Gooi met een dobbelsteen! 

 
 

 
Oké. Nu heb je het begin van je verhaal. Maar wat gaat er in jouw verhaal 

gebeuren? Misschien heb je zelf al een idee. Begin dan maar te schrijven! 
 

Nog wat hulp nodig? Kies maar iets op de volgende bladzijde. 
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  Er komt iemand in het huis wonen. (Misschien wel meer mensen) 
 

 
 

 
  Iemand heeft zichzelf verstopt in het huis. (Waarom?) 

 
 

 
 

   

  Iemand heeft hulp nodig in het lege huis. (Waarom?) 
 

 
 

 
 

  Iemand heeft iets verstopt in het huis. (Wat?) 
 

 
 

 
 

  Iemand zit opgesloten in het huis.  
 

 

 
 

  In het huis is er een grote verrassing… 
 

 
 

 
 

 
 

Kan je niet kiezen?  
Gooi met een dobbelsteen! 

   
 

Nu probeer je het verhaal af te werken. Misschien heb je zelf al een idee.  

Begin dan maar te schrijven! 
 

 
Heb je nog wat hulp nodig? Kies iets uit de volgende bladzijde! 
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Hier staan allerlei dingen die kunnen gebeuren in je verhaal. Je mag er één of 
meer dingen uit kiezen… 

 
 

 
Er komt politie in het huis, want…   Er zit ECHT een spook 

 
 

 
In de tuin staan lekkere bessen-   De mevrouw van het winkeltje 

struiken        heeft een geheim 
 

 

 
Er ligt een schat in het huis of   Iemand heeft hulp nodig 

in de tuin 
 

 
 

De hele klas helpt mee om iets    Iemand is erg verdrietig   
op te lossen 

 
 

 
 

Het wordt héél erg spannend    Er komt weer iemand wonen 
 

 

 
 

Er zit een dief…      Er komt een ziekenwagen 
 

 
 

 
Iemand valt in het huis van    Iemand die vroeger in het huis  

van de trap…       woonde komt terug  
 

 
 

Een heel bekende mens zit in    Iemand heeft geld nodig om 
het huis       … te kopen 

 

 
 

Iemand zit opgesloten…    … 
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Hoe eindigt je verhaal? Misschien heb je zelf al een idee.  
Begin dan maar te schrijven! 

 
 

Nog geen idee? Hier zijn een paar dingen waar je uit kan kiezen: 
 

 
 

Nieuwe vrienden!      Het huis wordt opgeknapt 
 

 
 

 

Het huis wordt deel van de school   Er komt een leuke familie wonen 
 

 
 

 
Het spook wordt ontmaskerd,    Feestje! 

het was gewoon… 
 

 
 

 
Iemand wordt bevrijd.     Mysterie opgelost! 

 
 

 

 
……………………………….     …………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veel inspiratie en succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


